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Veertig jaar geleden werd in Meerlo de zwart-witfilm opgenomen: Hoe het

reilt het zeilt in Meerlo. Prachtige dorpstaferelen en dorpsfiguren werden op

film vastgelegd.  Dat gebeurde door filmmaker J. Adolfs op verzoek van de

Nederlandse Blindenbond. 

 

Slager Jan Cleven uit Meerlo, wiens moeder blind was,  begeleidde de filmploeg door
het dorp. Veel dorpsfiguren, gewone inwoners, het oude gemeentehuis met personeel,
middenstanders, de brandweer  en alle kinderen en onderwijzend personeel van de
kleur- en lagere school (schooljaar 1968/1969) komen in beeld in deze 45 minuten
durende film. De blindenbond vertoonde deze film destijds in zaal ’t Brugeind en dat
genereerde inkomsten voor deze landelijke organisatie. Journalist René Poels kocht
begin jaren zeventig de filmbeelden en schonk deze in 2007 aan het Limburgse Film
en Video Archief van het Limburgs Museum te Venlo. 

Filmmaker Marijn Poels zette de film op dvd en de Meerlonaren Reinier Thiesen en
René Poels geven tekst en uitleg als commentaar bij de beelden. Bovendien staat op
de dvd  het Meerlose volksliedje Mieëldere aan de béék. De muziek is traditioneel en
de tekst is geschreven door Frans Coenders  ( Coenders Frens ). Het wordt gezongen
door zus en broer Bertie Robins-Hendriks en Mart Hendriks. De dvd  is verkrijgbaar bij
René Poels voor 15 euro per stuk. Informatie en bestellen is mogelijk bij 0478-698241
of per e-mail rag.poels@home.nl. 


